AMSTERDAM

Een Charles X Bonheur du Jour.

Dit type schrijftafel, bekend als bonheur du jour ( het geluk van de dag) werd vanaf de jaren 1760 in
Parijs geintroduceerd door de marchands-merciers, die een dubbele functie bekleedde als
leverancier en binnenhuisarchitect van modieuze, decoratieve artikelen. De naam van dit

meubelstuk refereert aan het geluk van het brieven schrijven. In de laatjes en grote lade konden
allerhande papieren, documenten en kleinigheden bewaard worden. Het schrijfblad kan
uitgetrokken worden voor meer schrijfruimte. Deze bonheurs de jour raakten al snel in de 19de
eeuw in de mode bij de gegoede klasse.

Deze schrijftafel is geheel in Charles X stijl, 1818-1834 is gemaakt van eikenhout, gefineerd met
genoest esdoorn en pallisander. Het fraaie inlegwerk en verguld bronzen griffioenen en beslag
maken het tot een prachtig geheel.
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